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Lieve vrienden,

Ja, hier zit ik dan met een trui aan, een lange broek, sokken
en lekkere warme chocolademelk. En daarbij eigen
gemaakte kruidcake. Het is duidelijk winter in Santa Cruz
en voor ons behoorlijk koud. Maar we klagen niet, want in
Potosi, La Paz en Oruro is het nog veel kouder. Brrr...

Dit doet me denken aan onze aankomst in La Paz in
augustus, nu bijna 28 jaar geleden. (Daarom in deze
nieuwsbrief ook wat foto's van de voorbije jaren) We
dachten in een tropisch land te komen, want niemand had
ons geinformeerd dat het in Bolivia ook wel eens koud kan
zijn. Dus hadden wij al onze winterkleding in Nederland
achtergelaten. Ik had geloof ik één lange broek en één trui
meegenomen en een paar sokken. Bij aankomst scheen de
zon en was het lekker weer. Na drie dagen begon het te
sneeuwen en daalde de temperatuur drastisch. Het kleine
gaskacheltje trok het niet en Dick ging samen met onze
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gastheer, Piet Punt, naar de markt om winterkleding en
extra dekens te kopen. Brrr. 't Was even wat anders dan we
hadden verwacht. Maar gelukkig voor mij - koukleum die ik
ben- had de Heer een ander plannetje voor ons op een andere locatie. Na vijf maanden La Paz en
Caranavi, waar we meehielpen met het opstarten van het kinderhuis “Casa d’Esperanza” van Piet en
Marijke Punt, verhuisden we naar Santa Cruz om daar een intensieve cursus Spaans te volgen aan de
Evangelische Universiteit.
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We gingen wonen bij een Boliviaanse familie, wat best een uitdaging is na 25 jaar huwelijk. Maar het hielp
enorm bij het leren van taal en cultuur en de heel andere manier van denken. En ondertussen sloten we
ons aan bij een Boliviaans kerk, waar niet bepaald de rijkste mensen kwamen. Na vier maanden konden
we ons behoorlijk redden met de taal en gingen er deuren open waar we dienstbaar konden zijn. Vooral in
samenwerking met de kerk (toen nog een onderkomen naast het huis van de voorganger onder een
afdak). Dick ging helpen bij de bouw van de stenen kerk, die tevens als eetzaal zou gaan dienen. Daar heb
ik later nog bij diverse gebeurtenissen geholpen. Goed om ervaring op te doen als je naast de mensen
staat in het dagelijks leven.



https://www.casadeesperanza.nl/

Intussen waren we ook begonnen aan het papierwerk voor de stichting Misiéon Timoteo. En daarbij leerden
we hoe diep corruptie in de cultuur was geworteld. Onze advocaat, die ook pastor was, vond het heel
gewoon om smeergeld te geven. En hij begreep er absoluut niets van dat we dat niet wilden. Maar het
kwam goed zonder smeergeld, al duurde het iets langer. Inmiddels hadden we
met ons spaargeld een stuk grond kunnen kopen. We begonnen te bouwen! In
geloof, want er was niets meer. God is goed, en als wij de eerste stap doen legt
Hij gelijk een heel stuk van de weg.

Maar toen we de eerste unit
bijna af hadden was de koek op.
Wat nu? We hadden geld
gespaard voor twee tickets voor

Misién Timoteo begon in 1992 toen
Dick en Therese gehoor gaven aan de
oproep van God om Nederland te

verlaten en naar Bolivia te gaan om te
werken met de  verwaarloosde
kinderen van dit land. In 1995, na
kennis te hebben gemaakt met de
honderden kinderen die in de

Palmasola-gevangenis in Santa Cruz
woonden, financierden ze persoonlijk

ons verlof. God maakte ons toen
duidelijk dat we dat moesten
gebruiken om de unit af te
maken. Gehoorzaamheid. Dat
deed wel even pijn, maar het
werd rijkelijk beloond. De unit
was af, compleet met meubilair

en een echtpaar om voor de

kinderen uit de Palmasola gevangenis te zorgen. En =ze
kwamen! Toen kregen we plotseling geld voor de tickets. God
is getrouw. Lieve mensen, er is zoveel gebeurd in die bijna 28
jaar! Daarover de volgende keer verder. Maar u begrijpt wel
waarom we het jubileum gaan vieren, nietwaar?

de opening van El Redil "Schaapskooi’,

een kindertehuis om voor deze
kinderen te zorgen en ze groot te
brengen. Al snel kwam er steun uit
Europa en de missie groeide van één
naar vijf woningen. Ze bezochten
Palmasola regelmatig en redden
kinderen die gedwongen werden met
hun ouders de gevangenis in te gaan,
terwijl niemand anders de
verantwoordelijkheid voor hen op zich
nam. Het is onvoorstelbaar wat deze
kinderen in deze omgeving

Terug naar vandaag

Last van het corona virus hebben we ook hier. Er is een
algemene lockdown, en we hebben zelfs op het terrein twee
weken volledige quarantaine gehad, omdat de kokkin de
verschijnselen had. Maar we zijn er allemaal gezond en wel
uitgekomen en hebben God daarvoor met zn allen uitvoerig
bedankt. Vanwege mijn leeftijd mag ik het terrein niet af en
krijgen de kinderen thuis les via de telefoons van de tantes. Dat is nu al drie maanden en eerlijk gezegd:
het begint knap vervelend te worden, ondanks dat ik ruimte genoeg heb om me te bewegen. Laten we met
elkaar bidden dat er gauw een eind aan komt.

Ook wil ik u allemaal bedanken voor uw reactie op mijn financiéle noodkreet in de vorige nieuwsbrief. We
kregen veel kleine en grote giften binnen, zelfs een van 5000,- | U bent een geweldige steun voor ons en
als we zo doorgaan met elkaar zullen we in januari echt feest vieren. Mocht u erbij willen zijn, van harte
welkom!

Het is inmiddels behoorlijk laat geworden. Dus allemaal, slaap lekker, Gods zegen en ik hoop weer van u te
horen.
Uw medewerkster in Misién Timoteo, Bolivia, Therése



https://en.m.wikipedia.org/wiki/Palmasola

Acties

Bolivia is een ontwikkelingsland, met een armoedeniveau van
53%. Dat betekent dat er nog steeds financiéle steun nodig is uit
andere landen om Misién Timoteo overeind te houden. Er is
behoefte aan structurele steun-een vast bedrag per maand- om
een stevige en financieel gezonde basis te creéren. Maar ook
acties om geld op te halen worden zeer op prijs gesteld. Het is fijn
als mensen zich persoonlijk en als groep inzetten. Misschien zou
je best iets willen doen, maar weet je niet goed waar te beginnen?
Het geeft veel voldoening als je iets doet waar je zelf enthousiast
over bent en waar je de mogelijkheden voor hebt in je eigen
omgeving. Wij hebben wat ideeén op een rijtje gezet die mensen
in het verleden hebben gedaan en die nog op stapel staan.

.Op Urk werd een aantal jaar geleden vis gebakken en verkocht voor Misién
Timoteo. Lekker, en wie weet.voor herhaling vatbaar?

.Trudie schilderde aquarellen en verkocht ze in haar
kerk. De opbrengst was 110,- Ze schildert nog steeds
door, dus wilt u ook een aquarel, neem dan contact met
haar op: jmwestdorp@zeelandnet.nl/06-43033364

.Paul en Anne zetten een leuke wandelroute uit in hun
omgeving, waarvoor de wandelaars 17,50 per persoon
betaalden. Mensen liepen in groepjes van 2 of 3,
helemaal ‘corona-proof. Halverwege werd hen een leuk
verzorgde lunch gebracht en konden de deelnemers
picknicken. De wandeling leverde mooie gesprekken, een
betere conditie en ruim 200 euro op.

.Elma is een kei in schilderen en schildert daarom de Zeeuwse knop op
keien. Ze zijn te koop voor 17,50 en 100% van de opbrengst is voor
Misién Timoteo. Te koop bij https://www.elmartorg/

.Een ander idee: nu we weer meer naar
buiten mogen heeft iedereen zin om er op
uit te gaan. Het zou leuk =zijn om een
fietstocht te organiseren langs
verschillende adressen waarbij er op elk
adres iets te doen is: koffie drinken,
lunchen, schuurverkoop (gelijk van je
rommel af), verkoop van kaarten/sieraden enz.

.Een aantal zussen en schoonzussen organiseert een Brocante Fair. De oorspronkelijke datum van 13 juni
kon helaas niet doorgaan vanwege de corona crisis, maar er is nu een nieuwe datum gepland:

zaterdag 29 augustus van 9.30-15.30 uur. Laurens Stommesweg 30, Middelburg. Voor meer informatie:
zie de Facebookpagina ‘BrocanteFairMiddelburg’.

Zijn jullie al enthousiast om ook iets te organiseren in jullie omgeving? We zijn benieuwd naar acties

en reacties van nieuwsbrieflezers en ontvangen graag jullie foto's. Stuur een mailtje naar
nieuwsbrief@misiontimoteo.nl en we besteden er in de volgende nieuwsbrief aandacht aan.



https://www.elmart.org/

Colofon

Therese Altena

Casilla 3110, Santa Cruz, Bolivia
telefoon: (+591) 67709556

e-mail : altena@misiontimoteo.nl
Fundacién de Accién Social (Bolivia)
telefoon/fax: (+591.)335.980.16

Stichting Misién Timoteo Nederland
RvK Den Haag 28083230, ANBI status
Fiscaal nummer: 8155.52.178
Postadres: Lange Blokweg 26

4301 NZ Zierikzee

e-mail: info@misiontimoteo.nl

internet: www.misiontimoteo.nl

Voorzitter: Marja Bakker

Lange Blokweg 26, 4301 NZ Zierikzee
telefoon: 06- 204 240 33

e-mail: info@misiontimoteo.nl

Penningmeester:

Ria Vergouwe

Statenhove 4, 4336 CB Middelburg
telefoon: 0118 614 883

e-mail: penningmeester@misiontimoteo.nl

Unit sponsorplan:

Whuilly en Rafaela Celis-Schut
telefoon : 06-41003034

e-mail : rafaelaschut@hotmail.com

Nieuwsbrief: [rma Waleson
Laurens Stommesweg 30,
4335 AZ Middelburg
telefoon: 06 30212360

e-mail: nieuwsbrief@misiontimoteo.nl

Webmaster: Frans Spoor
e-mail: webmaster@misiontimoteo.nl

Giften Kindertehuis Timoteo
NL 97 RABO 0351184384
NL 34 INGB 0000 229783
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