m\',,so'%'g Nieuwsbrief

Mei 2021
Lieve vrienden,

Ongeveer een uur nadat ik de hond had buitengelaten werd er op de deur geklopt. Er stond een ontdane
Jose Miguel voor mijn neus. Wat was er gebeurd? De honden, dolblij elkaar te zien na de nacht, waren als
gekken door het grootste maisveld gerold en nu lag er dus het een en ander tegen de grond. Teleurstelling
alom, maar er was weinig meer aan te doen. Het waren met recht jonge honden en nog wel drie stuks..|

Gelukkig was er geen tijd om er lang
bij stil te staan. De voorbereidingen
voor het jubileumfeest waren in
volle gang en er moest ontzettend
veel gedaan worden. Vooral de
multifunctionele zaal werd grondig
aangepakt. Het geluid daar was
altijd miserabel, het dak lekte,
diverse ramen waren kapot, er
waren niet genoeg ventilators en ga
zo maar door. Buiten was het al niet
veel beter. We hadden gelukkig wat
extra giften gekregen voor het
jubileum, en daarmee werden de
ergste noden gelenigd. Het dak van
de grote zaal werd zo goed mogehjk aangepakt, zodat we in ieder geval droog zouden zitten en vervolgens
werden er grote ventilators geplaatst. Beslist geen overbodige luxe hier. Daarna was de vloer aan de beurt,
die in de loop der jaren ook nogal wat scheuren had opgelopen en waarvan diverse tegels het hadden
begeven. Ook de pilaren kregen een likje verf en enige decoratie. En toen kwam de grootste klus: een
oplossing zoeken voor de resonantie van het geluid. Een nieuw plafond was geen optie vanwege de hoge
kosten. Maar met grote lappen stof kun je ook
veel doen. Er kwam iemand met een paar
enorme ladders waartussen lange planken
werden gelegd. De man was een echte specialist
hierin, want binnen twee dagen en avonden
hadden we als het ware een nieuw plafond,
maar dan van doeken. En een akoestiek zoals
we nog nooit hadden gehad! Eindelijk konden
we achterin, middenin en aan de zijkanten
horen wat er op het podium werd gezegd.
Fantastisch! De laatste avond voor het
jubileumfeest werd de zaal grondig
schoongemaakt door een legertje kinderen
ledereen was gemotiveerd, en wie niet binnen
bezig was, deed iets buiten. Allemaal lieten ze
zich van hun beste kant zien, en om elf uur s
avonds plofte iedereen doodmoe in bed.




De volgende middag kwamen de eerste gasten,
die vrolijk door diverse kinderen werden begroet.
Een echt comité van ontvangst was er niet, maar
onder de kinderen hebben we voor dit soort
gelegenheden een paar natuurtalenten Hoewel de
zaal niet helemaal vol was vanwege de
maatregelen van afstand bewaren, was de sfeer
erg goed. Er werd gezongen, er werden toespraken
gehouden, en de tantes hadden een dans
ingestudeerd. Ook Sarita, de dochter van Jose
Miguel en Yaneth deed een prachtige dans tot eer
van God de Vader en het werk wat Hij door ons
allen heen heeft gedaan in deze 25 jaar. Ook werd
er een video vertoond die iets van de geschiedenis
van Misiéon Timoteo liet zien, maar ook duidelijk
maakte dat de visie en missie hier niet ophoudt.
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Onze algemeen directeur reikte een aantal oorkondes uit aan
mensen, die zich al heel veel jaren hebben ingezet voor de Misién
en dat blijven doen. Hierbij werden ook wij, Dick en Therése, niet
vergeten. Dat was wel even een enorm moeilijk moment, waarin
we allemaal het gemis van Dick dubbel ervoeren. Daarna werden
we allemaal naar buiten gedirigeerd en moesten we ons
verzamelen voor de deuren van de grote zaal Er hing iets
geheimzinnigs aan de muur, waar Jorge zich had opgesteld en
waar ook ik naast moest komen staan. Samen trokken we toen
een wit stuk papier weg waaronder de nieuwe naam voor de grote
zaal -de ‘salon’ zoals ze hier zeggen- was verborgen. De zaal heet
voortaan “Dick Altena”.

Een ontroerend moment voor ons allemaal
Misschien hebt u het filmpje op onze
Facebookpagina  gezien?  Vervolgens
kregen ook alle huizen een officiéle
naamplaat.



https://www.facebook.com/misiontimoteo
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Daarna gaf Sandro, die vanaf zijn eerste jaar hier had gewoond, een getuigenis van zijn leven en de invloed,
die Misién Timoteo hierop had en nog steeds heeft. Ook Nayla, een meisje dat al geruime tijd bij ons is met
haar broer, wilde graag iets zeggen. Ze vertelde hoe blij en dankbaar ze is hier te zijn, al negen jaar, en dat
dit echt haar thuis is. Aan het eind van haar betoog vroeg ze iedereen om de ogen te sluiten en sprak ze
heel vrijmoedig een dankgebed uit. Iedereen was ontroerd. Maar het was ook iedereen duidelijk welke functie
Misién Timoteo heeft in deze samenleving. Een samenleving waarin het kind nog steeds geen waarde heeft
voor de achtereenvolgende rij van autoriteiten.

En toen was het tijd voor een hapje en een
drankje. Er stonden drie taarten op het
podium met kaarsen, die Jorge, de
algemeen directeur, en ik samen moesten
uitblazen. Alle taarten waren oranjel

Het was een heerlijke dag, waarbij we
allemaal natuurlijk gemengde gevoelens
hadden. Ten eerste vanwege het ontbreken
van Dick, die er alles voor heeft gegeven.
Echter ook omdat enkele buitenlandse
gasten, zoals Oscar Kent, Miranda Altena
en de bestuursleden uit Nederland verstek
moesten laten gaan, vanwege de algemene
wereld situatie. Maar wanneer iedereen
weer kan reizen en deze kant opkomt,
moeten we het feest toch nog maar eens
dunnetjes overdoen. Vindt u ook niet?




En wat de mais betreft, jammer genoeg was dat een verloren
zaak. Want het was niet alleen een speelveld voor de honden,
maar ook de wormen en mieren zochten er hun voedsel. Dit
keer dus helaas nog geen oogst, maar we hebben er wat van
geleerd en zullen dat zeker in praktijk brengen.

Ik wens u allen een hele fijne zomer waarin ik echt hoop
velen van u te kunnen ontmoeten. Want DV reis ik over niet
al te lange tijd naar Nederland en ben dan voor
spreekbeurten/ presentaties beschikbaar van 12 juni tot 20
juli. Wilt u daarvoor een afspraak maken, neem dan contact
op met Marja Bakker (zie colofon)

Verder allemaal fijne vakanties, u mag ons in gedachten
meenemen. Gods zegen en hopelijk tot ziens in Nederland.
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Steun Misién Timoteo met een
‘5 jaar gebaar’

hier

Colofon

Therese Altena

Casilla 3110, Santa Cruz, Bolivia
telefoon: (+591) 67709556

e-mail : altena@misiontimoteo.nl
Fundacién de Accién Social (Bolivia)
telefoon/fax: (+591.)335.980.16

Stichting Misién Timoteo Nederland
KvK Den Haag 28083230, ANBI status
Fiscaal nummer: 8155.52.178
Postadres: Lange Blokweg 26

4301 NZ Zierikzee

e-mail: info@misiontimoteo.nl

internet: www.misiontimoteonl

Voorzitter: Marja Bakker

Lange Blokweg 26, 4301 NZ Zierikzee
telefoon: 06- 204 240 33

e-mail: info@misiontimoteo.nl

Penningmeester:

Ria Vergouwe

Statenhove 4, 4336 CB Middelburg
telefoon: 0118 614 883

e-mail: penningmeester@misiontimoteo.nl

Unit sponsorplan:

Whilly en Rafaela Celis-Schut
telefoon : 06-41003034

e-mail : rafaelaschut@hotmail.com

Nieuwsbrief: [rma Waleson
Laurens Stommesweg 30,
4335 AZ Middelburg
telefoon: 06 30212360

e-mail: nieuwsbrieftimoteo@gmail.com

Webmaster: Frans Spoor
e-mail: webmaster@misiontimoteo.nl

Giften Kindertehuis Timoteo
NL 97 RABO 0351184384
NL 34 INGB 0000 229783

Giften levensonderhoud Therese prive:
NLO96RABO 0351185178
tnv. TZEIL Altena-van Amstel.
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