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Kijk ook eens op onze website:  
www.misiontimoteo.nl  

of volg ons op Facebook NL / Facebook USA 
 

 
 

Maart 2024 
 

Lieve vrienden,  
 
Ik weet gewoon niet  waar ik moet beginnen dit keer, zoveel 
is er gebeurd de afgelopen maanden. Velen van  u hebben 
bericht gehad, maar helaas konden we niet iedereen 
bereiken. Vooral onze Engels,- en Spaanstalige vrienden 
hebben we niet op tijd kunnen informeren over wat er 
gaande was, en dan vooral in mijn eigen leven. Maar laat ik 
bij het begin beginnen. 

In oktober kon ik eindelijk na 4,5 jaar met een visum naar de 
USA reizen waar Miranda en Cristel, de kleinkinderen en 
achterkleindochter verlangend naar mijn komst uitkeken. 
Het was een lange tijd na het overlijden van Dick. Natuurlijk 
was ik intussen ook wel in Nederland geweest en had daar de 
dochters en kleinkinderen ontmoet. Maar nu dus in Amerika. 
De eerste 3 weken zou ik bij Miranda verblijven  in Kansas 
City en dan doorgaan naar Salina. Maar Miranda’s dochter 
woonde nu met haar dochtertje Aspyn in ‘mijn’ appartement. 
Daarvoor was echter een oplossing gevonden: ik kon bij 
‘Grandpa’ Earl Krug logeren, een oude familievriend die jaren 
bij Miranda in huis had gewoond en ook goede vrienden met 
ons was geworden. Onverwacht ging ik echter na een week 
al naar Salina om op Aspyn te passen. Ik woonde dus bij 
‘Grandpa Earl’ en onze vriendschap verdiepte zich.  
 

 

 
Om het verhaal kort te houden: dit heeft geleid tot een 
huwelijk op 27 januari jl. Earl staat volledig achter mijn 
bediening en was er zich heel goed van bewust een 
zendelinge te trouwen. Maar hij wilde me niet ongetrouwd 
terug laten gaan naar Bolivia. (Hij is nog niet met pensioen en 
moet zelf nog een aantal maanden werken in Amerika). En zo 
is het gekomen. Allebei  stellen we de wil van God voorop in 
ons leven en verwachten we dat Hij onze toekomst samen zal 
leiden.  
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Inmiddels ben ik terug in Bolivia, waar iedereen helemaal hoteldebotel is 
omdat tia Therese getrouwd is en tio Earl binnenkort komt voor een eerste 
kennismaking met het werk, het land en de mensen die me zo lief zijn. 
Ondanks alles wat er in de afgelopen maanden is gebeurd, ben ik me er goed 
van bewust hier geroepen te zijn zolang Hij wil. Want ons leven hebben we 
van Hem gekregen en het is in Gods handen. En wat is het heerlijk terug te 
zijn op het kinderhuis, in de kerk en temidden van al die prachtige mensen 
die in de loop der jaren zo’n belangrijk deel van mijn leven zijn geworden.  
 
 
Alles is natuurlijk gewoon doorgegaan tijdens de maanden van mijn 
afwezigheid. Nieuwe hulptantes, tia Martha met vakantie, tia Silvia uit de 
eerste unit die afscheid heeft genomen. Daarvoor in de plaats is tia Lizzi 
(foto)van hulptante  vaste tante geworden. Tia Silvia uit de derde unit 
besloot ook zich terug te trekken. Ze kan even de stress niet meer aan en 
wil een tijd van nadenken en ontspanning nemen.  Niet makkelijk voor ons 
als team, want dat betekent een nieuwe tante zoeken, de kinderen moeten 
ook weer omschakelen en wennen aan een nieuwe persoon. Gelukkig 
worden ze goed begeleid door een psychologe en onze trouwe 
maatschappelijk  werker, Juan Peinado.  
 
Op 19 maart was het Vaderdag in Bolivia, en werden de vaders van Misión 
Timoteo in het zonnetje gezet. Dit zijn de drie vaders van Misión Timoteo: 
Jorge Montoya (de algemeen directeur, midden), Jose Miguel directeur van 
het kinderhuis (rechts) en Juan Peinado de maatschappelijk werker, die al 
jaren een trouwe medewerker is. We zijn zo dankbaar voor deze drie kanjers! 

 

 
 
In de afgelopen maanden zijn er ook enkele nieuwe kinderen gekomen. Er is hier een Nederlands echtpaar dat al 
verschillende jaren als pastors in een kerk  dient. Zij waren tegen een hele nare situatie aangelopen, waarvan -zoals bijna 
altijd- kinderen de dupe waren. Een broertje en zus, alleen op de wereld. Voor hun familie waren ze teveel. Ze vielen tussen 
de wal en het schip. Het echtpaar dat jaren geleden hier op bezoek was geweest, zocht contact met ons want ze wilden de 
kinderen graag hier brengen. Maar de kinderbescherming deed heel moeilijk en het duurde echt maanden voordat ze bij ons 
geplaatst werden. 
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Het gevolg? Ik zag op een gegeven moment Noemi, het meisje, langs mijn huisje lopen met een triest gezichtje.  
Tranen rolden over haar wangen. “Niemand wil mij, niemand houdt van mij…….” Wat een verdriet kwam er uit dat kleine, 
magere lichaampje, dat schokte in mijn armen.  We hebben saampjes even gepraat en getroost ging ze naar de eerste 
unit,  waar ze geplaatst is. Maar er ging wel even een storm van verontwaardiging, verdriet en onmacht door mij heen over 
het vele leed dat kinderen wordt aangedaan. Wat is het dan toch geweldig dat onze medewerkers zo vol liefde de kinderen 
hier een plaatsje geven en er voor ze willen zijn. Dag en nacht!  
 
 
We hebben op dit moment enkele aanvragen voor het huiswerk hulp programma voor de buurtkinderen. Ook zijn we op 
eigen initiatief weer begonnen met het kinderdagverblijf. We konden niet langer wachten op de autoriteiten, die voorlopig 
niet weten wat ze wel of niet willen doen hiervoor. Dit betekent wel dat we alles zelf moeten betalen, maar het is enorm 
belangrijk voor die ouders die moeten werken om het hoofd boven water te houden. Rond 7.30 worden de eerste kinderen 
gebracht. Tasjes worden netjes opgehangen en dan starten we de dag met een gezellig ontbijt. Deze jongedame heeft er 
duidelijk zin in! 

 

 

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook de scholen zijn weer begonnen en natuurlijk hebben we 
weer het jaarlijkse drama van de nieuwe uniformen, 
volkomen nieuw schoolmateriaal, nieuwe leraren en 
natuurlijk een verhoging van de maandelijkse bijdrage. Een 
kostenpost die ieder  jaar weer opduikt en de nodige 
creativiteit vergt om de eindjes aan elkaar te knopen. Onze 
algemeen directeur is daar echt supergoed in en ook de kerk 
‘Avance Cristiano’ van pastor Nelson Matto heeft een 
steentje bijgedragen. Zij hebben het kinderhuis echt in hun 
hart gesloten. 
 
Tja, en dan was er nog iets anders wat voor niemand 
makkelijk was……onze tieners kregen een aantal vreemde 
ideeën en gingen zich daarnaar gedragen. Veel rebellie, alles 
willen uitproberen, verliefdheden, enz. We weten echt wel 
dat dit een redelijk normaal gedag is op die leeftijd, alleen in 
een kinderhuis kan dat verkeerd uitpakken en dan heb je 
autoriteiten op de stoep staan. Waar ze zich anders nooit 
vertonen, zijn ze er dan als de kippen bij. Daarbij kwam dat 
er in een ander kinderhuis medewerkers misbruik hadden 
gemaakt van enkele kinderen. Gelukkig hadden onze 
medewerkers op tijd het één en ander in de gaten en die 
hebben de touwtjes even strak aangetrokken. Wel met 
uitleg en veel gesprekken. Daar heb je dan echt Gods 
wijsheid en liefde voor nodig en gelukkig geeft Hij dat dan 
ook in overvloed. Wat zijn we hier dankbaar voor en wat 
voel je je dan rijk! 
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Zo, u bent weer een beetje bijgepraat. Misschien was het een beetje 
anders dan anders, maar ja, dit is ons leven. Een leven wat nooit 
verveelt, en me vervult met een enorme blijdschap.  
 
Heel veel dank voor alle felicitaties en lieve wensen, die ik van velen 
van u heb ontvangen.  
 
God zegene u allen, en laten we voor elkaar en het werk hier blijven 
bidden en werken. Dank voor uw trouwe steun en meeleven met ons 
allen, en wie weet, tot ziens in de zomer. 
 
Hartelijke groeten,   
Therese 

 

 
Van het bestuur: 

Therese zal in de maanden mei en juni in 

Nederland zijn.  

Ze is  beschikbaar voor spreekbeurten  
van 9-21 mei en van 25 mei tot 27 juni.  

Wilt  u Therese uitnodigen?  

Neem dan contact op met  

Marja Bakker: 06- 20424033 
info@misiontimoteo.nl 

Colofon 

Therèse Krug-van Amstel 

Casilla 3110, Santa Cruz, Bolivia 

telefoon/WhatsApp: +59-167709556 

e-mail : altena@misiontimoteo.nl 

Fundación de Acción Social (Bolivia) 

telefoon/fax: (+591) 33598016 

Stichting Misión Timoteo Nederland 

KvK Den Haag 28083230, ANBI status 

Fiscaal nummer: 8155.52.178 

Postadres: Lange Blokweg 26 

4301 NZ Zierikzee 

e-mail: info@misiontimoteo.nl 

internet: www.misiontimoteo.nl 

Voorzitter: Marja Bakker 

Lange Blokweg 26, 4301 NZ Zierikzee 

telefoon: 06- 20424033 

e-mail: info@misiontimoteo.nl 

Penningmeester:  

Ria Vergouwe 

Statenhove 4, 4336 CB Middelburg 

telefoon: 06-53864463 

e-mail: penningmeester@misiontimoteo.nl 

Unit sponsorplan: 

Wuilly en Rafaela Celis-Schut 

telefoon : 06-41003034 

e-mail : rafaelaschut@hotmail.com 

Nieuwsbrief: Irma Waleson 

Laurens Stommesweg 30,  

4335 AZ Middelburg 

telefoon: 06-30212360 

e-mail: nieuwsbrieftimoteo@gmail.com 

Webmaster: Frans Spoor 

e-mail: webmaster@misiontimoteo.nl 

Giften Kindertehuis Timoteo 

NL 97 RABO 0351184384 

NL 34 INGB 0000 229783 

 

Giften levensonderhoud Therèse prive: 
NL96RABO 0351185178  
t.n.v. T.Z.E.I. Altena-van Amstel. 

 

mailto:info@misiontimoteo.nl
mailto:altena@misiontimoteo.nl
mailto:info@misiontimoteo.nl
http://www.misiontimoteo.nl/
mailto:info@misiontimoteo.nl
mailto:penningmeester@misiontimoteo.nl

