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Lieve vrienden,

Was me dat even een drukte op het terrein van kinderhuis Redill Overal zag je kinderen schoonmaken,
de tuinen opknappen en van alles en nog wat in en uit de grote zaal sjouwen. Ook de tantes lieten zich
niet onbetuigd en waren van alles aan het doen onder leiding van Jose Miguel, de directeur van Redil
En als wij even kwamen kijken, werden we onmiddellijk weer terug naar huis gestuurd, veilig achterop
het terrein. Maar.. om 20.00 uur werden we opgehaald door het ‘comité van begeleiding’, Jose Miguel
en zijn vrouw Janet. Het feest voor ons 50-jarig huwelijk begon! De grote zaal was prachtig versierd
met heel veel ballonnen en slingers en er waren allerlei mensen. Medewerkers, oud medewerkers,
kinderen en ‘ex-kinderen’ van Redil en andere gasten. Opgewekte begroetingen over en weer tussen de

knuffels en zoenen, felicitaties en vooral veel dankbaarheid van de kinderen die vroeger in het
kinderhuis woonden. Nu volwassen mannen en vrouwen, veelal met eigen gezinnen En al die
medewerkers..stuk voor stuk geweldige mensen, die samen met ons op dit feest de vruchten mochten
zien op het werk dat ze met zoveel liefde en doorzettingsvermogen hebben gedaan Het was
overweldigend!



Trots en dankbaar

We hebben genoten van het prachtige
programma dat de huidige medewerkers van de
Misién in elkaar hadden gezet . Er waren vier
dansgroepen, waarvan drie onder leiding van
‘onze’ tante Marta. Enkele kinderen hadden een
boodschap of een gedicht en natuurlijk waren er
toespraken van de directeur. Ook gaven twee
jongemannen -die jarenlang in Redil hebben
gewoond- hun getuigenis, waarin ze vooral hun
dankbaarheid aan God betoonden voor het
bestaan van Misiéon Timoteo en aan ons. We zijn
enorm trots op al deze jonge mensen, die hun weg
in het leven hebben gevonden en bovenal zijn we
dankbaar dat ze bijna allen de Heer dienen. Hij
die hen leven heeft gegeven en ook na hun jaren
op Redil zijn trouw aan hen betoont.

Kijk ook eens op onze website:
www.misiontimoteo.nl

De volgende ochtend mochten we onze vriend
Oscar Kent (rechts op de foto) verwelkomen. Hij
was speciaal voor ons overgekomen uit de USA.
En hij heeft een enorm warm hart voor Misién
Timoteo. Deze maand komt hij opnieuw, nu met
een groep van 19 mensen, en ze zullen zich gaan
storten op het nodige onderhoudswerk aan de
woon-units. Hoe dat zal gaan, hoort u de
volgende keer.

Weerzien

De avond na het feest op het kinderhuis,
hadden we het officiéle feest voor vrienden
en voorgangers, die allemaal in de loop der
jaren voor ons en voor de Misién van grote
betekenis zijn geweest. Zo was er onze
advocaat van het eerste uur, tevens
voorganger, die met ons heeft geleerd dat
de zegen van de Heer ver staat van zaken
doen met de gebruikelijke Boliviaanse
corruptie. De hernieuwing van de
trouwbelofte werd geleid door een heel
oude vriend van ons, pastor Luis Vargas. Hij
heeft ons jaren geleden samen met zijn
vrouw een huwelijkscursus gegeven die
duidelijk zijn vruchten heeft afgeworpen.
Wat zijn we dankbaar voor al deze mensen,
die ons 50-jarig huwelijksfeest in Bolivia
tot een onvergetelijke gebeurtenis hebben
gemaakt! Vooral bijzondere dank aan onze
algemeen directeur Jorge Montoya, die
beide feesten tot in de puntjes had
georganiseerd.

Sponsor een unit

In het kinderhuis wonen kinderen die
allemaal naar school gaan, dagelijks voedsel,
kleding en medische zorg nodig hebben.
Misién Timoteo krijgt van de Boliviaanse
overheid een bijdrage per kind per maand
van ongeveer € 20.-

De werkelijke kosten per kind zijn ongeveer
€ 135- per maand. Het gaat om heel
kwetsbare kinderen die wij graag een thuis
willen bieden. Wij zoeken mensen die een
Unit Chuisje) willen sponsoren. Een Unit
bestaat uit maximaal 10 kinderen met een
ouderpaar (of twee ‘tantes) dat de zorg voor
hen heeft. Op deze manier wordt zo goed
mogelijk een gezinssituatie nagebootst en
kunnen we deze kinderen nieuwe kansen
geven om zich te ontwikkelen. Het minimum
sponsorbedrag is € 25- per maand. Doet u
ook mee? Alvast hartelijk dankl Overweegt
u sponsor te worden? Neem dan contact op

met Ria Vergouwe (zie colofon) Of klik hier:
http//www misiontimoteonl/files/Machtiging.pdf



http://www.misiontimoteo.nl/files/Machtiging.pdf

Nederland

Twee dagen later vertrokken we voor ons
werkverlof naar Nederland. En ook daar had
onze thuisgemeente "De Morgenster” op Urk
een prachtig feest voor ons voorbereid. Een
feest waar we vrienden uit heden en verleden,
soms nog uit onze kindertijd, mochten
verwelkomen. En  dierbare familieleden,
kinderen een kleinkinderen luisterden deze
heerlijke dag op met hun liefdevolle
aanwezigheid.

Operatie

Tijdens ons verblijf in Nederland werden we
opgeschrikt door het bericht dat Isaias (de
jongen met het waterhoofdje) plotseling was
opgenomen in het ziekenhuis en opnieuw
geopereerd werd om een nieuwe klep in zijn
hoofd te plaatsen. Dit is gewoonlijk een
operatie van rond de S 4000,- maar de arts die
de operatie leidde had nog een klep liggen. Hij
stelde die gratis ter beschikking en rekende
ook verder niet meer dan het
allernoodzakelijkste. De operatie is goed gelukt.
Isaias hij herstelt snel en gaat alweer naar
school. U begrijpt: onze dank naar deze arts en
naar God is groot. ledere keer weer mogen we
zien hoe Hij voorziet.

(On)mogelijkheden

De laatste maanden is er zo weinig geld binnen
gekomen, dat we soms niet wisten hoe de mensen
te betalen en voldoende voedsel te kopen. Maar
dan kwam er ineens een grote schenking van rijst
en meel en melkpoeder en yoghurt. Ook werden
er een paar zakken suiker over de drempel
geschoven en enkele jerrycans olie. Dan weer een
lading kippen en fruit Momenteel klaagt de
regering steen en been dat er niet genoeg
opvanghuizen zijn voor de kinderen van
gevangenen. Lang heeft men volgehouden dat er
helemaal geen kinderen meer in de gevangenis
zaten, maar nu, na een schandaal waarbij een
kind gewond raakte, erkent men de werkelijke
toestand. Dolgraag zouden we die kinderen
opvangen, maar helaas is dit niet mogelijk door
de zeer geringe hulp van de regering en onze
slechte financiéle situatie waardoor we het
benodigde personeel niet kunnen betalen. Ons
gebed is dat hierin een doorbraak komt en we
onze deuren kunnen openen voor deze kinderen.
Het kinderdagverblijf draait op volle toeren en er
zijn zelfs zoveel kinderen, dat het gebouw van het
voormalige computer instituut nu in zijn geheel
bij Manitos a la Obra is getrokken. Veel kinderen,
maar ook hier te weinig personeel door zware
bezuinigingen van de regering. Carmen, de
directrice, is zeer inventief in het oplossen van de
hierdoor ontstane problemen. Maar toch blijft
structurelere hulp dringend nodig.

Vanuit Manitos a la Obra worden ook cursussen
gegeven aan de ouders op diverse gebieden.
Hierdoor vervullen we ook in de buurt een
belangrijke samenbindende en sociale functie.
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Wij zijn erg blij met uw financiéle giften en willen u graag bedanken!

Maar tot onze grote spijt kunnen wij via de bankafschriften meestal niet achterhalen van wie de gift
afkomstig is. Daarom kunnen we die gevers geen bedankbrief sturen. Zo staat op onze afschriften
bijvoorbeeld zoiets vermeld als: Diaconie Prot. Gemeente, of alleen een naam. Hieruit kunnen wij met
geen mogelijkheid opmaken welke kerk dat is, en de bank geeft ons die gegevens niet vanwege privacy

redenen. Wilt u, als u voor de eerste keer geld stort, een berichtje aan de penningmeester sturen waarin
u uw naam of organisatie vermeldt, uw adres, de datum en het bedrag dat u hebt gestort. Stuur uw
briefje naar: Stichting Mision Timoteo, ta.v. Penningmeester. Statenhove 4, 4336 CB Middelburg,

of e-mail rechtstreeks naar penningmeester@misiontimoteo.nl
U kunt uw gift storten op rekeningnummer NL 7 RABO 0351184384 tn.v. Stichting Mision Timoteo
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Colofon

Dick & Therese Altena

Casilla 3110, Santa Cruz, Bolivia
telefoon: 0059.1.716.009.61

e-mail : altena@misiontimoteo.nl
Fundacién de Accién Social (Bolivia)
telefoon/fax: 0059.1.335.980.16

Stichting Misioén Timoteo Nederland
KvK Den Haag 28083230, ANBI status
Zwanebloem 39, 2411 MP Bodegraven
e-mail: info@misiontimoteo.nl

internet: www.misiontimoteo.nl

Voorzitter: Marja Bakker

Lange Blokweg 26, 4301 NZ Zierikzee
telefoon: 0111 671 941

e-mail: info@misiontimoteo.nl

Penningmeester & Unit sponsorplan:
Ria Vergouwe

Statenhove 4, 4336 CB Middelburg
telefoon: 0118 614 883

e-mail: penningmeester@misionti_
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